
Bilal is een basisschool op islamitische grondslag en maakt 

onderdeel uit van stichting SIMON (www.simonscholen.nl).

Kom eens langs! U bent welkom om met uw kind de 

school te bekijken. Bel of mail gerust voor een afspraak. 

Basisschool Bilal

Fahrenheitstraat 50, 3817 WE  Amersfoort

T  (033) 4617889

E  bilal@simonscholen.nl

I   www.bilalschool.nl

Uw kind inschrijven? Doe dat minimaal een maand 

voordat de zomervakantie begint. Anders kan uw zoon 

of dochter na de zomer niet naar school.

Onze mooie, nieuwe school groeit. Wilt u zeker weten 

dat we straks plek hebben voor uw zoon of dochter? 

Meld hem of haar dan vroeg aan, het liefst nog vóór 

diens 4e verjaardag.

De Bilalschool laat al jaren uitstekende 
onderwijsresultaten zien. Maar wij geven 

leerlingen méér mee. Uw kind leert ook op diens 
interne kompas te varen en hoe een goed mens te zijn. 

Ons motto is:

“Worden wie je bent”

Beste ouder,

Van harte welkom op de Bilalschool! Een warme, gezellige 

en veilige school in het Leusderkwartier.

Worden wie je bent, dat is ons motto. Om te zorgen 

dat kinderen kunnen worden wie ze zijn, staan in onze 

school zeven kernwaarden centraal. Over deze parels 

van uitmuntendheid leest u straks meer.

Als directeur bewaak ik de identiteit en kwaliteit van 

onze school. De leerkrachten vormen een brug tussen 

de opvoeding bij u thuis en de eisen die de Nederlandse 

maatschappij stelt. Samen met u, begeleiden wij uw 

zoon of dochter naar diens toekomst.

Ik nodig u van harte uit om de sfeer en het onderwijs op 

de Bilalschool te komen ervaren.

Met vriendelijke groet,

Latifa Benbouker



Bij de ontwikkeling hiervan laten wij ons leiden door 

zeven parels van uitmuntendheid, onze kernwaarden:

Godsbesef

Wij zijn ons bewust van de eenheid van God en de relatie 

met Hem staat centraal. Daarom richten wij ons op school 

op de totale ontwikkeling van het kind.

Verdraagzaamheid

Mensen zijn allemaal verschillend. Zo heeft God dit ook 

bedoeld. Iedereen mag er zijn. Samen spelen en leren voor 

nu en de toekomst. Wij hebben respect voor verschillen 

en leren daarvan.

Rechtvaardigheid

De mens vertegenwoordigt God op de wereld. Wij zijn 

rechtvaardig naar onszelf en de ander en dat is zichtbaar 

in ons gedrag. Wij passen op de wereld en zorgen er goed 

voor.

Zelfbeschikking

Ieder mens heeft een vrije wil. Hoe ga je daar goed mee 

om? Dat laten wij de kinderen iedere dag zien in ons 

doen en laten. Ook bieden wij onderwijs in emotionele 

en sociale vaardigheden voor burgerschapsvorming. 

Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen ontwikkelproces. 

Reflectie, evaluatie en ontwikkeling zijn belangrijke speer-

punten. 

Kwaliteit

Identiteit is kwaliteit. Persoonlijke zorg en aandacht voor 

ieder kind staat centraal. Vanuit het gegeven dat elk 

mens op de best mogelijke en unieke manier is gemaakt, 

bieden wij onderwijs op maat voor ieder kind.

Transparantie

Alles wat mensen doen, is zichtbaar voor God. Alles wat wij 

op school doen, moet zichtbaar zijn voor onze omgeving. 

Daarom werken wij systematisch en transparant.

Samenwerking

Team, ouders, partners en leerlingen werken samen aan 

de groei en ontwikkeling van ieder kind. Wij leren kinderen 

coöperatief te werken in en buiten de school. Zo zorgen 

we voor betrokkenheid en actieve deelname in de 

omgeving en in de maatschappij. Wij zijn een ABC-school 

met brede tussenschoolse en naschoolse activiteiten 

voor iedereen!

Als je parels vaak aanraakt, worden ze steeds mooier. 

Op de Bilaschool gebruiken wij de zeven parels, onze 

kernwaarden, elke dag. Ze zijn leidend voor ons denken, 

(laten) zien, voelen en doen.

Bekijk de video op www.bilalschool.nl om alvast een beeld 

te krijgen van onze school. 

Wij behalen mooie resultaten!

Wilt u onze schoolresultaten bekijken 

en vergelijken? Ga dan naar 

www.scholenopdekaart.nl

of scan deze code:

Bent u nieuwsgierig geworden naar de Bilalschool en 

ons onderwijs? U bent van harte welkom voor een 

rondleiding en kennismakingsgesprek. Bel of mail 

gerust voor een afspraak, of loop een keer bij ons 

binnen.

DENKEN ÉN DOEN
Op de Bilalschool geven wij de leerlingen een sterk eigen 

bewustzijn mee. Want met een goed gevormd karakter 

en passend gedrag staat een kind stevig in de samen-

leving.

Denken (cognitieve intelligentie) en doen (sociaal-

emotionele intelligentie) vinden wij allebei even belangrijk.
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